Bij DIO gaan we normaal met elkaar om

Wat is normaal? Dat verschilt per persoon, maar als DIO hebben
we een paar vuistregels opgesteld. Kort en bondig, in normale-
mensen-taal.

1. Behandel iedereen als mens, dus met fatsoen. Ei-
gen clubleden, maar ook andere clubleden, spelers,
de barman/vrouw, officials, trainers, coaches en
wie dan ook.

2. Racisme en seksisme zijn not done. ledereen is ge-
lijkwaardig.

3. Onsportiviteit past ook niet bij onze club.

4. Clubgevoel en teamspirit passen wél bij onze club.
Het kan nooit kwaad dat uit te dragen.

5. Wil je zelf niet op een bepaalde manier behandeld
of aangesproken worden? Doe dat dan ook niet bij
een ander.

6. Dit alles geldt voor direct contact (praten, bellen,
enzovoorts), maar ook voor digitaal contact
(Whatsapp, e-mail, enzovoorts).

7. Spreek elkaar gerust aan op (on)gewenst gedrag.
Niemand is te oud om zijn gedrag ten goede aan te

passen.



